Ochtenddauw

Een vlinder

met blauwe muts
en hoge hakken,
ik zag hem

bijna in het veld
verdwijnen.

Bij nader toezien
bleek het

een luchtspiegeling
in mijn linkeroog
dat nu traant

van ochtenddauw.



WAT DAN

En als ik je nu eens een brief schreef
over alle brieven die ik je ooit wilde schrijven
maar uit schroom nooit heb verstuurd?

En als ik nu eens je voeten, je rug en je haren
waste en al wat je bezwaart van je weg zou
nemen?

En als ik je nu eens een cadeautje in
geschenkverpakking zou geven met daarin het
betoverend lapje Toscane waar je gans gek
van bent?

Wat dan?
Zou je dan nog denken dat ik je het onmogelijke
beloof en uit onmacht soms wat overdrijf?



WERKELIJK

Of de zon schijnt,
vraag je?

En of ze schijnt!

Kom mee naar buiten
en voel

hoe ze werkelijk voelt.

En of ze schijnt!

Vandaag schijnt
werkelijk alles te schijnen
daardoor.



